Heemtuinnieuws

Een griep kwam voorbij en tegelijk een wintertje . Daardoor even geen heemtuinnieuws.
Maar met het winterse weer stond ook buiten alles even stil, dus was er weinig te
melden. Hoewel de gele winterakonietjes waren al wel verschenen, maar daarover aan
het eind van dit verhaal. Maar nu, met dit lenteachtige weer schiet alles de grond uit. Met
name de bollen reageren op de warmte van de zon en daarbij de langere dagen geven de
bollen dat duwtje om zich te vertonen. Het hele jaar hebben ze voedsel verzameld onder
de grond en nu is het moment om daarmee als eersten te kunnen bloeien. Ze hoeven
niet te wachten tot de grond genoeg is opgewarmd en het wortelgestel z’n werk gaat
doen. In de heemtuin zijn het altijd de boerencrocussen, die zich als eerste vertonen. Ze
hebben heel smalle blaadjes en de bloemen zijn lila of lichtpaars. Die bloemblaadjes
lopen spits toe, anders dan bij de bonte crocussen. De stengel zit tijdens de bloei nhog
ondergronds, waardoor de bloemen met de kroonbuis zo uit de grond lijken te komen.
Tegelijkertijd zijn het de sneeuwklokjes, die nu pas met de zon hun klokjes laten
bengelen. En kijk, daar komt ook de wilde narcis, die zich kenmerkt door z’'n bleekgele
bloemdekbladen en de feller gele bijkroon of trompet. Met de temperatuur van de
laatste dagen duurt het niet lang of de narcissen voeren de boventoon in de heemtuin.
Eris nog een plantje, dat zeker het vermelden waard is. Helaas niet in de heemtuin. Maar
wel in vele particuliere tuinen te vinden. Het leuke is, dat dit plantje, de winterakoniet,
vaak al eind januari met felgele bloemetjes boven de grond komt. Eerst met z’n kopje
ondersteboven. Met een beetje zon richt hij z’n kopje op. Vlak onder het bloemetje zit
een krans van blaadjes. Een bloemetje waar je blij van wordt. Terwijl het nog winter is,
zorgt het winterakonietje voor de aankondiging van warmere tijden en het verdwijnen van
de kou. Al deze planten werden ooit meegenomen door reizigers en geplantin
kloostertuinen en rondom woontorens of stinsen. Stinsenplanten is daarom de naam
geworden van al deze hieringeburgerde planten. In de heemtuin moet je wezen voor het
meeste van dit schoons. Voor heel veel winterakonietjes moet je nu 0.a. in de Hortus in
Leiden zijn. De heemtuin vindt u aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop.
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