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Via een weelderig entree bereikt u dezer dagen de heemtuin. Het zijn de zoetgeurende
muurbloemen, die u verwelkomen. De naam zegt het al: planten, die zich graag vestigen
op muren. Die muren zijn daar bij de entree speciaal gecreéerd in de vorm van een
piramide, gemaakt van halve stoeptegels. Ontwerper en uitvoerder Jan Vork gooide daar
een mengsel van klei, zand en zwarte grond in en vervolgens plantte hij er een paar wilde
muurbloemplanten. En in de loop der jaren vestigden ze zich, niet alleen op de piramide,
maar op vele plekken er omheen. Zo’n 2000 jaar geleden werd deze plant door de
Romeinen meegenomen naar onze streken, vanwege de geneeskracht en wellicht ook
de schoonheid. Ze gebruikten een aftreksel van deze plant tegen galstenen en andere
delen om de huid te verzachten. Uit de Latijnse naam Cheiranthus cheiri blijkt de
Arabische afkomst. Cheiri betekent in het Arabisch: plant. (inmiddels is de Latijnse
naam veranderd in Erysium cheiri, vanwege z’n verwantschap met de steenraket.) Even
verder bloeit rondom een van de bakken met kruiden de muurleeuwenbek. Net als de
muurbloem wortelt dit plantje in de voegen van muren en zorgt nu voor een prachtige
paarse bekleding van de kruidenbak. En dan, weer even verder steken een heleboel
dunne, dofgroene stengels omhoog. Geen mooie bloemen, maar wel bijzonder. Ze
behoren tot de paardenstaartenfamilie en hun stengels hebben net als hun familieleden
lange geribbelde stengels. Bij déze plant zijn de ribben ruw, zelfs zo ruw, dat je er mee
kan schuren. Ze zijn dan ook jarenlang als schuurmiddel gebruikt. En nog worden ze
gebruikt voor het polijsten van bepaalde instrumenten. Schaafstro is de toepasselijke
naam. Vroeger heette de plant schuurbies. Een mooi en apart entree van de heemtuin
dus nu. En komt u om de hoek van het IVN gebouw, dan wordt u begroet door vele, witte
sterretjes van het daslook. U vindt al dit schoons in de heemtuin, die ligt aan de
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