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Op het dijkje in de heemtuin is nu een palet 

van verschillende kleuren aan het bloeien. 

Het zeepkruid met diep-roze bloemen, het 

gele Jacobs kruiskruid, het bont kroonkruid, 

licht roze, de teunisbloemen geel en het 

grijskruid wit, maar het meest opvallende is 

de cichorei met hemelsblauwe bloemen, 

wel zo’n 2 â 3 cm groot. Een plant, die het 

meest voorkomt in de bermen en op de 

dijken langs de grote rivieren, vooral langs 

de Rijn. Het meest op rivierklei dus, maar op 

ons zanddijkje doet-ie het dus ook prima. En 

wonder, o wonder ook in de berm van de 

Dorpsstraat in Nieuwkoop staat de cichorei 

mooi te wezen. Opeens is daar een stuk 

berm met een leuke variatie aan wilde 

planten. Behalve de cichorei, ook de witte 

pluimen van de moerasspirea en hier en 

daar de roze kattenstaarten er bovenuit. De 

berm is nu niet helemaal gemaaid, maar 

alleen de eerste halve meter, waardoor de bijen, de hommels en de zweefvliegen nog wat 

langer de kans krijgen om te overleven en zich tegoed kunnen doen aan de nectar van deze 

wilde planten. Langs de provinciale wegen is de halve meter al gewoonte, maar nu dus ook 

op vele plekken in onze gemeente.  In de verre oudheid was de cichorei al een plant, die 

gebruikt werd tegen oogkwalen, tegen vergiftigingen en als maagversterker. Bij de Germanen 

diende zij als toverplant, waarbij iemand zich onaantastbaar kon maken. En vervolgens werd 

de plant het symbool van Maria-ten-hemelopneming. Maar bekender werd ze vanwege de 

“koffie”, die je uit de geroosterde wortel kon trekken. Geen echte koffie. Daarvoor hebben 

we de koffieboon nodig. Maar bij gebrek daaraan in tijden van oorlog werd de cichoreiwortel 

gebruikt en na de oorlog nog wel een tijdje als smaakversterker. Uit een variëteit van de 

cichorei wordt de witlof geteeld. Dat gebeurt in een donkere ruimte en het  blad groeit dan 

uit tot een witte stronk. Mét licht wordt het blad groen, dankzij de werking van het 

kleurpigment chlorofyl. Oorspronkelijk werd de lof  in de streek rondom Brussel gekweekt, 

waardoor de naam Brussels lof ontstond. Al met al op vele manieren een bijzondere plant, 

die cichorei, maar vooral ook een hele mooie. Wilt u deze plant zien bloeien, dan moet u in 

de ochtend op stap, want ’s middags vouwt zij haar hemelsblauwe blaadjes dicht. Op de dijk 

in de heemtuin dus of in de Dorpstraat in Nieuwkoop. De heemtuin bevindt zich aan de 

Kennedylaan 33A te Nieuwkoop. 
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