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Natuurweetje: een lijstersmidse  

 
         

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo 

vaak iets bijzonders te zien. Maar….. je moet er oog voor hebben.   

IVN de Kempen helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.  Deze 

keer ….... een lijstersmidse.  

(door Anny van Kessel, vrijwilliger IVN)  

Hulp van anderen 

De oplettende lezer heeft het waarschijnlijk wel gemerkt. De laatste tijd verschijnen er maar 

weinig Natuurweetjes in de krantjes en op de socials van mij. Dat klopt, want eerlijk gezegd is 

mijn inspiratie een beetje uitgeput. Ook worden er zoveel activiteiten georganiseerd door 

IVN de Kempen (en IVN’s uit de omgeving) dat de krantjes daarmee al goed gevuld zijn. 

Maar nu dus weer een Natuurweetje en wel omdat ik daarbij geholpen ben door een goede 

kennis uit de Weebosch. Hij maakte me er op attent dat in zijn tuin een lijstersmidse was en 

vroeg of ik mee wou kijken. Eerlijk gezegd had ik er nog nooit van gehoord en was benieuwd 

wat ik te zien zou krijgen. 

Slakken en zanglijsters 

Ik zag een oud beeld (leeuwenkop) van steen waarbij een heleboel slakkenhuisjes lagen. Het 

bleek de vaste plek van een zanglijster te zijn, waar hij/zij de slakkenhuisjes op kapot slaat 

om de slakken op te eten. De zanglijster gebruikt de steen als ‘aambeeld’ en slaat net zo hard 

met zijn snavel totdat het slakkenhuis breekt en de slak vrijkomt….. en hij/zij die kan opeten. 

Een lijstersmidse houdt dus een (moes)tuin slakkenvrij. Je hebt geluk als je een lijstersmidse 

in je tuin hebt. (Je kunt de vogel helpen door in je moestuin in een afgelegen hoekje een 

vaste steen neer te leggen. Met wat geluk wordt het een lijstersmidse.) 



Drie keer hetzelfde 

De zanglijster, de naam zegt het al, kan heel mooi zingen. Hij/zij heeft een luide, gevarieerde 

zang (vaak tie-joe, tie-joe, tie-joe) en herhaalt dit riedeltje meestal drie keer. Let er maar 

eens op als je denkt dat je er een hoort. Meteen na die herhaling heeft hij weer een totaal 

ander motief, maar weer doet hij dat drie keer achter elkaar. Heel leuk om te horen! De 

zanglijster zingt vaak vanaf een hoog uitkijkpunt, zoals een schoorsteen of een top van een 

boom. 

Heb jij iets te melden?  

Heb jij een Natuurweetje en wil je dat delen? Stuur het ons, het liefst met een foto en 

wellicht wordt het dan gepubliceerd. Regelmatig publiceert IVN de Kempen een 

Natuurweetje. Wij willen graag weten wie dit leest en wat jij ervan vindt.  

Stuur je reactie naar communicatie.ivndekempen@gmail.com  

Wij zijn heel benieuwd! Alle gepubliceerde Natuurweetjes lezen? Kijk op onze website 

https://www.ivn.nl/afdeling/de-kempen/natuurweetjes/  

  


