Verslag wandeling Landschotse Heide 31 augustus 2025

Door Joep Verspaandonk

De Landschotse Heide was tot in de jaren 1950 een groot heidegebied van ruim 700 ha. In de jaren na
WO Il werd 500 ha daarvan ontgonnen tot landbouwgrond. Het noordelijke deel met enkele vennen
bleef als natuurgebied gespaard. In 1999 droeg de toenmalige eigenaar, de gemeente Oirschot, dit
natuurgebied over aan Brabants Landschap.

Wij begonnen op 31 augustus met onze excursie op de parkeerplaats van groepsverblijf De Roerdomp
te Westelbeers. Met 19 deelnemers gingen we daarna de hei op.

Wat we al meteen bij het bereiken van de heide konden zien, was de enorme vergrassing van het
gebied. Dit, ondanks de diverse beheersmaatregelen waarmee BL sinds 1999 de heide in stand
probeert te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Slechts op enkele plekken lukt het struik- en
dopheide om door de dichte begroeiing met pijpenstrootje heen te dringen ook al doen koeien en
schapen nog zo hun best om het gras in toom te houden. Waar nog wel wat heide groeide, bloeide
deze niet erg uitbundig; waarschijnlijk vanwege de extreme droogte van afgelopen voorjaar en zomer.

De vennen De Keijenhurk en het Wit-Holland bevatten ondanks die droogte nog wel wat water; al was
dat niet erg veel meer. Daarvan profiteerde een grote groep lepelaars, met daartussen enkele zwarte
ooievaars, “gewone” ooievaars, grote zilverreigers en blauwe reigers.

Even hielden we halt bij de voormalige schietbaan van de Beerse Burgerwacht uit de periode 1918-
1940. Daar ontdekten we enkele jonge hagedissen die een holletje bewoonden in een vermolmde
boomstronk.

Via het stuk nieuwe natuur aan de oostkant van het natuurgebied, waar we heel veel verschillende
soorten inheemse besdragende heesters konden bekijken, bereikten we de vier “schijnboten” die
tijdens WO Il onderdeel vormden van het oefenterrein dat de Duitse Luftwaffe op de Landschotse
Heide had ingericht. Daarvan is echter niet zo heel erg veel meer terug te vinden omdat het grootste
deel daarvan op de later ontgonnen heide lag.

Na nog even stevig doorstappen bereikten daarna omstreeks 11.30 uur weer de parkeerplaats bij De
Roerdomp.



