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De nachtzwaluw is onze regio er alleen in de zomer. Juist in het jaargetijde dat de
nachten pas laat beginnen en vroeg eindigen. En omdat de nachtzwaluw vooral actief is
in de avond- en ochtendschemering, moet je dus of heel laat of heel vroeg de natuur in.
In ons geval dus heel laat.

Om 21:45h was het verzamelen bij het schietterrein van het Gilde. Een kleine 30 man
waren op dit late tijdstip nog paraat, waardoor ik vreesde dat met zo’n grote groep de
nachtzwaluwen zich niet zouden laten zien.

Niets was echter minder waar. De lokroep die we lieten horen vanuit de mobiele
soundbox kreeg al snel antwoord en voor we het wisten waren er zowel voor als achter
als naast ons de antwoorden van verschillende nachtzwaluwen te horen en konden we
ze ook verschillende malen zien. Overvliegend, maar ook zittend op een tak. Individuele
vogels, maar ook al veel koppeltjes.

Aan het begin van de wandeling was het nog net licht genoeg om ook nog iets van kleur
van deze bijzondere vogel te kunnen zien. Maar naarmate het later werd, konden we
alleen nog de silhouetten onderscheiden.

Hoewel we keurig op de paden bleven, schrikte onze aanwezigheid nog wel een paar
houtsnippen op. Eigenlijk niet de bedoeling, maar het is wel een mooie waarneming.
Vooral ook voor de mensen die niet zo vaak op deze manier en dit tijdstip de natuur in
gingen.

Met het langzaam donker worden werden er ook steeds meer vleermuizen actief die
duidelijk zichtbaar rond onze hoofden cirkelden. Samen met de nachtzwaluwen en de
houtsnippen zorgde dit voor een bijzondere wandeling voor veel van de deelnemende
bezoekers.

Met het allerlaatste beetje licht waren we weer terug bij de auto en konden we deze
bijzondere wandeling weer afsluiten.
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