VERSLAG Wandeling rondom De Gender zondag 24-8-2025

Altijd spannend hoeveel mensen er naar een publiekswandeling komen. Ze hoeven namelijk niet
vooraf aan te melden en misschien sta je er met 2 mensen, maar het kunnen er ook vlot 30 zijn.
Gelukkig was het op zondagmiddag 24 augustus 2025 prachtig weer en er werd geen regen
voorspeld. De schoolvakanties waren ook voorbij, dus het kon wel eens druk worden. Inderdaad; 26
zeer geinteresseerde mensen namen deel aan de wandeling. Veel mensen uit Knegsel, Eersel,
Wintelre, maar ook enkele uit Valkenswaard, Bergeijk en eentje zelfs uit Baarn!

De groep werd in 2-en gesplitst. Leo gidste de eerste groep, ik de tweede. Soms moesten we wel eens
op elkaar wachten, want in het gebied moesten we af en toe achter elkaar lopen over een smal
paadje. We vertelden over de bomenkap die voor meer biodiversiteit zorgt, het fenomeen
ananasgalletjes, het Hoaneven met de salamanders, kikkers en vleesetende plant (zonnedauw). Daar
zagen we overigens heel duidelijk een ijsvogeltje vliegen. We werden er allemaal vrolijk van!

De mensen stelden regelmatig vragen en we kregen uit de groep aanvullende informatie van Peter
van der Aalst, Peter van Poppel, Wil van Herk en van Dirk (Bureau voor Natuur). Heel leuk allemaal.
We vertelden ook over het metselzand en de steenbakkers in Steensel, over Het Groene Lint (Kunst)
en de rol van het E3 strand bij de watervoorziening in de Gender.

Op het laatst was het nog spannend, want er was een groot gat gegraven net op de plek waar wij
door moesten. Gelukkig was iedereen goed ter been en met een helpende hand kon iedereen de weg
vervolgen. Na een wandeling van ruim twee uur ging iedereen voldaan naar huis. Tot de volgende
keer!

Anny en Leo van Kessel.



