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Wat hebben we geboft met het weer. Droog en zelfs de zon gezien. Het valt ons op, als we nog even 

staan te wachten voordat we vertrekken, hoe lekker het bos geurt. Het aantal belangstellenden 

overtrof onze verwachting. Zeventien volwassenen liepen mee.  

Bij de Beekloop werd meteen een man blij, hij zag een karper. Zijn wandeling kon al niet meer stuk. 

Ietsje verder zagen we verse beversporen. Altijd weer indrukwekkend om te zien.  

Begeleid door zingende vogels, onder andere de koekoek, lopen we door. We speuren in de 

weilanden naast de Beekloop maar we zien niets van een ree. Het zou kunnen, in mei / juni worden 

de kalveren geboren, ook wel “zetten” genoemd. En het weiland naast de Beekloop is een rustige 

plek.  

Bij de vogelkijkhut zien we, naast andere vogels, de indrukwekkende jacht van de boomvalk. Twee 

stuks maar liefst. En prachtig om te zien hoe hij in de lucht zijn prooi, een libelle, opeet. Goed te zien 

hoe hij zijn kopje naar zijn poten buigt.  

Ietsje verder zien we heel veel kleine padjes.  

Het laatste gedeelte van de wandeling lopen we door het bos met de verschillende kleuren groen. De 

verse blaadjes aan de bomen, de lariks met de frisse verse naalden en de krachtige adelaarsvaren.  

Door Petra Gordijn. 


