
Vogelexcursie vogelwerkgroep op de Plateaux op zaterdag 26 april 
 
 
Op deze zaterdagochtend van Koningsdag waren er 26 mensen gekomen om te kijken 
wat er in het, voor vogels, mooiste jaargetijde van het jaar te kijken wat er te zien is in de 
Plateaux. Omdat de groep best groot was hebben we besloten om de hele groep op te 
delen in twee kleinere groepen; een onder begeleiding van Fred van Hoof en onder 
begeleiding van Jos Bonninga en ondergetekende.  
 
De wandeling startte goed want in het loofbos naast het pad vanaf het parkeerterrein 
hoorde we meteen de Wielewaal. Voor de 
meeste van ons de eerste van dit jaar. Onze 
groep draaide daarna af om over de 
vloeiweiden naar het bos erachter te lopen. 
De vloeiweiden werden bevloeid op dat 
moment en we konden nog net met droge 
voeten de overzijde bereiken. In het bos 
erachter was het mooie gelegenheid om de 
verschillende bosvogels te benoemen en als 
bonus kregen we daarbij ook nog de bonte 
Vliegenvanger te horen. Meteen daarna stond het eerste deel van de groep oog in oog 
met een hele familie reeën, maar die waren alweer weg voordat het laatste deel van de 
groep aangesloten was.  
 

Daarna op de heide, kwamen we in het terrein 
waar in de winter de klapekster huist en in de 
zomer de grauwe klauwier. Maar we zaten 
blijkbaar in het interbellum van deze beide 
klauwierensoorten, want geen van tweeën 
was te zien. Even verder werd dit wel weer 
goedgemaakt door een tureluur en witgatje 
die daar in een vennetje zaten te badderen.  
 
 

Aan het einde van de heide, aan de rand van het rietmoeras was er een korte pauze. Ook 
daar bleven de vogels zich aan ons aanbieden want in die korte tijd konden we de 
blauwborst laten zien en de roerdomp, de waterral en natuurlijk de luidde strofes van de 
cetti’s zanger laten horen aan iedereen. Via het vlonderpad kwamen we uiteindelijk 
langs de dommel uit. Langs die dommel staat een hoge vogelhut wat een mooie 
gelegenheid was om de verschillende eenden, ganzen en reigers in de vennen er 
tegenover te laten zien.  
Langs het pad langs de Dommel passeerden we eerst de andere groep die in 
tegengestelde richting het rondje liep. Niet veel later hoorden we in de bosjes langs het 
pad ook de bosrietzanger.  
 



Bij de vogelhut bij het Hageven was nog niet 
veel te zien. Het Hageven is recent 
helemaal opgeknapt, maar de 
vogelpopulatie moet zich daar nog van 
herstellen. Snel door dan maar, want de tijd 
begon te ook te dringen. Op het pad terug 
richting de parkeerplaats werden nog 
verschillende zangvogels aan de lijst 
toegevoegd, waarbij de twee gele 
kwikstaarten in de paardenwei langs het 
pad wel om extra aandacht vroegen, en 
kregen. 
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