
Avondwandeling Weijerkens 26 juli 2024 

 

 
 

Op de mooie zomeravond van vrijdag 26 juli mocht ik dit jaar de wandeling op de Weijerkens 

bij de Weebosch weer verzorgen. Deze keer kreeg ik hulp van Annette, waardoor we tijdens 

de voorbereidingen samen al veel moois waren tegengekomen en het dus veel goeds 

beloofde!  

 

Vorig jaar was de opkomst helaas erg laag en liepen we met maar 5 mensen een mooie 

maar wel érg warme wandeling. Dit jaar was het een aangename zomer temperatuur, dus 

hadden we er hoop op dat er wat meer mensen mee liepen.  

Nou, en die waren er zeker! We liepen met een groep van bijna 20 man!  

 

Het was een aangename en gemengde groep met mensen uit de hele regio en zelfs uit Zuid 

Afrika!  Iedereen was vanaf het begin in verschillende onderwerpen geïnteresseerd: van 

planten en bloemen tot insecten en vogels. Samen hebben we vanalles ontdekt.  

Vanwege de indrukwekkende prestaties van de zandbijen aan het begin liep iedereen 

voorzichtig om de opgewoelde bergjes op de zandpaden heen.  

De ‘huis’fotograaf van de Weijerkens (Leo Jansen van de Weebosch) liep ook mee, en dus 

hadden we een paar extra’s stops en wat meer ‘inside’ informatie (met foto’s!) tot onze 

beschikking.  

Annette en ik wisselden elkaar af, en vulden elkaar aan met informatie bij de stops.  

 

Al met al was het een erg leuke en gezellige wandeling waar alle deelnemers volgens ons 

van genoten hebben. Annette en ik vonden het ook een erg leuke wandeling, en we hopen 

volgend jaar weer zo’n fijne groep te mogen ontvangen om dit mooie gebied mee te delen!  

 

Tot volgend jaar!  

Leoni & Annette 


