Feeérieke sfeer in het Irenebos

Na de warme chocomelk en koffie stonden meer dan 50 kinderen te trappelen om op pad te
gaan voor de lampionoptocht door het Prinsesirenebos. Alweer een IVN Jubileumactiviteit,
maar nu voor de wat oudere kinderen. Tot laat in de middag bleef het spannend of deze
activiteit door kon gaan want we hadden te maken met storm Benjamin. Maar ook nu was
het weer ons goed gezind. Het was tijdens de wandeling zo goed al droog en ook de wind
was gaan liggen.

Al die kinderen werden in twee groepen verdeeld. Beide groepen luisterden eerst naar een
verhaal. De jongsten vonden het heel spannend om in het donkere bos te lopen. Het
vertrouwde kabouterbos ziet er in het donker zo anders uit. Deze kleine kabouters waren
heel stil tijdens de wandeling. Maar gelukkig waren de (groot)ouders dichtbij om hen bij de
hand te nemen. Met een wandeling door het kabouter- en Prinses Irenebos was het uur zo
voorbij!

Na een spannend Halloween verhaal gingen de oudere kinderen met veel bravoure op pad.
Zij maakten een langere wandeling over de bospadjes in het donkere bos. Ineens waren er
huilende wolven in het bos en hoorden we krijsende uilen.

Het was op vrijdagavond 25 oktober een drukte van jewelste in en rondom het
bezoekerscentrum De Veenweiden. Zowel kinderen als (groot)ouders hebben genoten. En de
vraag rees: “Volgend jaar weer?”



