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Paraplu’s en Paddenstoelen. 

Zelden is er zo vaak naar Buienradar gekeken, vooraf aan deze wandeling, in de hoop op 
het wonder, het ongelijk van deze app. Deze keer werd de regen helaas vakkundig 
voorspeld. 

Slechts een paar afmeldingen. Met een groep van 22 optimisten vertrokken we bij droog 
weer vanaf de Plataan richting Gouwebos. Alle gidsen hadden vooraf hun favoriete plekjes 
al in kaart gebracht, ieder op haar/ zijn geschikte tijdstip. Goed voorbereid dus. 

Bij de start kozen we voor de route langs achterkant huizenrij Dr. Hamburgerlaan, waar 
Hans bij voorlopen een mooie kring weidechampignons had ontdekt. In ons 
bestemmingsgebied, Gouwebos Oost, namen we gezamenlijk afscheid van een 60 jaar 
oude schietwilg, reeds rood gemerkt voor de kap, door aantasting van de tonderzwam. 
Daarna keken we met Gerard even naar een minuscule nestzwam, een bekertje waarin 
sporen lagen als eitjes in een vogelnest. 

Daarna splitste de groep zich in drieën, met de luxe van vijf aanwezige gidsen. Ieder koos 
een richting, met in gedachten, eerst de hotspots en daarna, indien nodig de heftige buien 
te ontvluchten. Er viel die periode 5 millimeter, eigenlijk vonden de meesten dat het wel 
meeviel, met paraplu’s en regenkleding, niemand onderbrak de excursie voortijdig. 

Ondanks kleine beperking door regen zagen we o.a. russula’s, gekraagde aardster, rosse 
stinkzwam, Zwavelkopjes, houtknotszwam, mycela soorten, oesterzwam, hertenzwam, 
inktzwamsoorten, grote hoeveelheden al bijna vergane honingzwammen. En natuurlijk 
ontbrak de vliegenzwam niet. Er werd gekeken met spiegeltjes, zaklamp, er werd 
gefotografeerd en een liefhebber uit Den Haag gaf er na afloop aan nog even te blijven 
rondzwerven om nog wat  perfecte plaatjes te schieten. Ondanks het weer was deze 
paddenstoelen excursie weer een van de hoogtepunten voor IVN Vrienden van het 
Heempad. 

 

Hans van Dam 

 


