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Onder een aangename zomerlucht verzamelden zich maar liefst 37 enthousiaste deelnemers voor
deze excursie. Verdeeld over vier IVN-natuurgidsen — Kees, Dick, Annemieke en Mireille — vertrokken
we in kleinere groepen om op ontdekkingstocht te gaan door dit cultuurhistorisch en ecologisch
waardevolle gebied. Tijdens de wandeling is kennis gedeeld over het ontstaan van het landschap,
met name de wetering en het proces van veenafgraving dat zo kenmerkend is voor deze regio.

We ook stonden stil bij waterplanten zoals Moerasandoorn en de sierlijke Gele Lis met de aparte
zaaddoosjes. Blaasjeskruid stal de show met zijn slimme vangmechanisme: kleine blaasjes onder
water die nietsvermoedende prooien als watervlooien en muggenlarven vangen.

Maar ook onze zintuigen werden geprikkeld. Zo proefden we de pittige Waterpeper en roken aan de
fris-geurende Watermunt. Ook het herkennen van giftige planten kwam aan bod, zoals de Zwarte
Nachtschade.

Momenten van verwondering waren er volop: het ‘gelach’ van de Groene Specht, de fraaie
korstmossen op de bomen, de schietwilgwratten op de wilgenbladeren, de bloem van de
avondkoekoeksbloem die zich langzaam opende, en het piepkleine bloemetje middenin de
schermbloem van de wilde peen. We zagen de kwetsbaarheid van bomen die worden aangetast door
de tonderzwam, en voelden zelfs een zekere medelijden met deze bomen die al “zijn opgegeven”.

De aanwezigheid van de Gallowayrunderen bracht een extra dimensie. We leerden over hun
voorkeuren: de scherpe smaak van Waterpeper laten ze links liggen, de stekels van Akkerdistel
vermijden ze vaak, en het giftige Jacobskruiskruid laten ze verstandig staan. De bast van bomen
vertoont interessante structuren door het schuren en knagen van deze runderen.

Naast de natuur, waren ook de verhalen een belangrijk onderdeel van de excursie. De overlevering
bracht oude kennis weer tot leven. Zoals het verhaal over het leger van Napoleon, dat dankzij het
Heelblaadje genas van dysenterie. Of hoe soldaten Bijvoet in hun schoenen stopten om pijn te
verzachten én dat thee van Watermunt of Wilgenbast kan helpen bij hoofdpijn — kennis die vroeger
van generatie op generatie werd doorgegeven.

Met hoofden vol kennis, verhalen en verwondering keerden de deelnemers na zonsondergang
huiswaarts. Het was een geslaagde avond, waarin natuurbeleving en geschiedenis hand in hand
gingen. Een tocht om nog lang over na te praten.
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