
 

Excursie Het Zwarte Pad kleurt en pikkelt de zintuigen 
 zaterdag 28 juni 

 

 

Een datum vol activiteiten, beloond met prachtig weer, een dag met gouden rand. 

Net voor de vakantiemaand wil iedereen met plannen die op de laatste zaterdag van juni 
organiseren. We hadden ‘concurrentie’ van o.a. Tuinpad Rijneveld, Romeins Weekend 
Alphen, Bentwoud 25 jaar, zaadbommen maken bij het Boomkwekerijmuseum. 

 

Gelukkig kozen 
sommigen voor 
onze excursie, het 
prikkelen van de 
zintuigen. Die 
prikkels waren er in 
overdaad. Bij de 
start zagen we een 
meerkoet met 
jongen. Een blik om 
je heen en je ziet 
vele tinten groen. 
Activiteit van bijtjes 
bij het insectenhotel 
bij de 
kinderboerderij. De 
lokbloem op wilde 
peen. Fraaie 
wolkenpartijen. De 
vele prachtige 
bloemen, elk soort 
met een eigen 
verhaal. We zagen 
bijen, zweefvliegen, 
soldaatjes, vlinders 
en libellen. We 
hoorden ruisend 
riet, de zang van 
zwartkop en kleine 
karekiet. Luisteren 
naar de gidsen is 
onze voldoening. 

We roken de geur 
van venkel, hop, 

watermunt, echte kamille, kalmoes en valeriaan. 



 

Proeven in de natuur doen we terughoudend in openbaar gebied. Met de toppen van 
venkel, ruim boven de meter, durfden we dat veilig aan. Advies, proef niet ongewassen 
plantdelen lager dan 50 cm. Het zintuig voelen werd door Paul uitgelegd met het grassoort 
kruipertjes. Vroeger als plaagmiddel op scholen (het kruipt de kleding in). Nu vooral 
gevaarlijk voor dieren met een vacht. Het voelen aan distels en brandnetels is bekend. 
Maar ook het voelen aan boomstammen, ruwbladigen als smeerwortel, de stekelige grote 
kaardenbol en de voelbaarheid van klit en kleefkruid. We beleefden het op deze dag. 

Resumerend, van elk zintuig apart zou je een excursie kunnen maken. Het wordt nu 
onderdeel van elke toekomstige excursie: beleef de natuur met alle zintuigen. 

Tijdens deze excursie werden foto’s en aantekeningen gemaakt voor Duurzaam Alphen, in 
het kader van publicaties over Klimaatburgemeesters en hun drijfveer voor hun keuze. 

Voor mij was het een dag met een gouden rand. Enthousiasme tijdens de excursie in de 
morgen; tijd om in de middag nog even het feest van Bentwoud mee te maken 

 

Hans v Dam 

 


