Trek de natuur aan!

En dat hebben de Vlinders dan ook gedaan. Samen met de jeugdbegeleiders en de ouders van de kinderen
werd er prachtige kleding van natuurlijke materialen gemaakt.

Na het verhaal, verteld door Sanne, over de kleren van de keizer gingen de kinderen op zoek naar grassen,
bloemen en bladeren om kleding van te maken.

Anne en Elena Maria maakten sieraden, Seth en Kai maakten harnassen, zwaarden, helmen en schilden,
Mathilde en Izabela gingen aan de slag met kleding zoals een rok, maar ook kettingen en oorbellen.

Door Vaderdag en verschuiving naar de 3e zondag van de maand (i.v.m. Pinksteren) waren er niet heel veel

kinderen. Maar met elkaar hadden we een heerlijke middag vol creativiteit met een spel en een heerlijk
ijsje als afsluiting van dit seizoen.




