IVN-jeugdgroep Fladderaars
12 april 2025: Puzzeltocht Esveld

We zijn te gast bij plantencentrum Esveld in Boskoop. Het is een prachtige dag, waarbij de
Fladderaars gewoon tussen het winkelend publiek door lopen. Na een korte uitleg splitst de groep
zich in drieén, waarna met de speurtocht wordt begonnen. De vragen gaan over verschillende
planten en bomen en de seizoenen waarin ze bloeien. De speurtocht bevatte 10 vragen, bijvoorbeeld
over kruiden, grassen en bijen. Tussendoor deden we spelletjes en maakten we zaadballen en
tuinkers in een eierdop.

Leuk weetje, grondlegger van het plantencentrum is Philipp Franz Balthasar Von Siebold, die in de 19¢
eeuw werkte in Japan en zijn kennis over Japanse flora mee naar Nederland nam. De oudste boom op
het terrein is de Gouden Vollemaans Esdoorn, die de kinderen mochten tekenen met houtskool.
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