Gouden Kronen zoeken op Koningsdag
zaterdag 26 april 2025

In april is de lente op zijn mooist. Wat we zagen en hoorden was nauwelijks in twee uur te
bevatten. De drie gidsen pakten beurtelings het moment en daar komt steeds meer balans
in.

Miep nam het woord bij het Bijenhotel (een bescheiden geval) bij de kinderboerderij. We
kregen een lesje over de soorten bijen die er zijn (rond 360) waarvan een paar soorten bij
voorkeur in zo’n hotel nestelen. Paul vertelde enkele anekdotes over planten en hun
namen.

Hans kent elk blaadje en heeft voorinformatie hoe de bloem er over twee maanden uit
gaat zien. Op het Heempad zocht een Landkaartje de weg naar een nectarrijke bloem.
Miep maakte er een mooie foto van. Hans wist een plek waar zich soms een tiental bont
zandoogjes bevinden. Omdat het nog fris was bleef het bij een tweetal. Maar ook hier een
landkaartje.

Hans had eerder met heggenschaar riet gepunt in de berm van het Zwarte Pad, een
proefije om de grote ratelaar een inhaalslag in groei te laten maken. Proef lijkt geslaagd.

De beloofde gouden kronen van de moeraswolfsmelk schitterden op deze feestelijke dag.

De muzikale omlijsting kwam deze dag van de zwartkop, tjiftjaf, vink, zanglijster, merel,
fitis en ook de kleine karekiet was zojuist gearriveerd. Alle zintuigen waren weer prettig
geprikkeld. De kleine groep had deze dag de juiste keuze gemaakt.

Hans v Dam



