IVN-jeugdgroep Fladderaars
8 maart 2025: Knotten & zagen met het VLB

Een ochtend vol gezelligheid en buitenbeleving. Wat heb je hiervoor nodig? Allereerst een stuk groen
met een rij wilgenbomen. Daarnaast begeleiding van ervaren mensen van het Vrijwillig
Landschapsbeheer en een set degelijk gereedschap. En het belangrijkste: een groep enthousiaste
Fladderaars (en ouders!) die zin hebben om hun handen uit de mouwen te steken. Kortom, een
heerlijke activiteit knotten & zagen. Dat het weer ook nog meewerkte was een extra bonus.

Na een korte uitleg van Gert gingen we op pad naar de bomenrij die een kopje kleiner gemaakt moest
worden. Nee, dat schrijf ik verkeerd! De kop (knot) blijft zitten, maar de wilgentenen moeten worden
afgeknipt en -gezaagd. Maar wacht eens even, was deze zelfde knotwilg niet vorig jaar al door ons
gesnoeid? Ja, dat klopt! Ook toen waren we op de Spijkerboorsekade bij dit gedeelte. Kun je nagaan
hoe snel de takken groeien.

Als je met een grote groep samenwerkt, moet je goede afspraken maken en op elkaar letten. Dat
begint al bij het zagen. Dit doe je door een trekkende beweging te maken (daarom heten die dingen
ook “trekzaag”. Als de tak bijna los komt, waarschuw je de mensen in je directe omgeving dat er een
tak gaat vallen: “Van onderen!” Daarna wordt de tak met het afgezaagde einde naar voren naast het
pad gelegd. Wie een stapeltje takken heeft gezaagd brengt deze netjes naar voren.

Nou, dat ging als een trein. Ook de ouders hielpen goed mee. Na 5 kwartier waren we al een eind
gekomen. Eerst even pauze met chocolademelk, groente & fruit en een stukje cake. Na de pauze
konden de kinderen even iets anders doen. Van touwtjes, takjes, veertjes en mos werden
nestmateriaalhouders gemaakt. Bij de tweede activiteit konden met takken vetbolhouders in elkaar
worden gezet. Tot slot was een groepje die stukjes tak schilden om in een blik in het vuur te leggen.
Dit levert na een tijdje houtskool op.

Na de activiteiten werd er nog even doorgeknot, maar zo langzamerhand werd het tijd om het vuur
op te stoken voor de befaamde deegbroodjes en worstjes. Dat werd een waar smulfestijn. ledereen
genoot van deze heerlijke ochtend. Hartelijk dank aan het VLB dat wij wederom bij jullie te gast
mochten zijn!
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