IVN-jeugdgroep Fladderaars

8 november 2024: activiteit puzzelwandeltocht

Het is herfst en overal zien we de blaadjes van de bomen vallen. Voor de Fladderaars het perfecte
moment om naar buiten te gaan voor een puzzelwandeltocht. Het thema van vandaag is blaadjes.
Tijd om die eens van dichterbij te bekijken. Hoe is de vorm van het blad en is de rand glad, gekarteld
of gezaagd?

We lopen richting Zegerplas en starten met een natuurbingo. Ga maar op zoek naar een paddenstoel,
een geel blaadje en korstmos. Sommige afbeeldingen staan zoals je gewend bent op de bingokaart.
Bij andere vakjes staan alleen woorden en moet er zelf een tekeningetje worden gemaakt. De
kinderen gaan enthousiast van start en hebben al snel twee horizontale rijtjes vol.

Na de bingo lopen we verder langs de Zegersloot richting Chinese Palace. Op de speelweide even
verderop spelen we een dierengeluidenspel. Dieren die gevonden moeten worden: o.a. het schorre
schaap, roepi-roepi vogel en klopspecht. De begeleiders waren de dieren.

Terug bij het bezoekerscentrum houden we pauze en warmen op. Vervolgens wandelen we naar het
Irenebos. Met behulp van een zoekkaart determineren we bladeren en daarna mogen de kinderen
het zelf proberen. Tot slot doen we een speurtocht waarbij aan de hand van de blaadjes de juiste
boom moet worden benoemd. Aan het einde is een schat verborgen en die wordt algauw gevonden.
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Lijkt het je leuk een keer mee te doen? Stuur een mailtje naar fladderaars@gmail.com




