
Zeer geslaagde eerste Bodemdierendag IVN Alphen! 
 
Zondag 20 Oktober was een drukbezochte jeugdacƟviteit!  
Tussen 14.00 en 16.00 uur hebben we 50 kinderen en (groot)ouders 
mogen laten kennismaken met bodemdiertjes.  
Na eerst een korte presentaƟe over bodemdiertjes en hoe je ze kan 

herkennen, simpel 
door pootjes te tellen. 
Kon je zelfs een grote 
miljoenpoot 
vasthouden, heel 
voorzichƟg, voelen hoe 
goed de pootjes jouw 
vingers vasthouden, 
hoe hij zich oprolt, dat 
was al een ervaring op 
zich!  

Daarna zijn we met zijn allen naar buiten gegaan. 
Gewapend met bakjes, loeppotjes, zoekkaarten en schepjes zijn we 
op zoek gegaan naar bodemdiertjes. 
Mireille, Annemieke en Maarten 
namen ieder een groep mee naar 
hun eigen gebiedje, dit waren: Het 
kabouterbos, De tuin (vooral de 
komposthoop) rond het BC en het 
Tiny Forest. De kinderen mochten 
met hun ouders op zoek naar 
kleine kriebelbeestjes, ook mocht je 
een slak meenemen.  
Na een half uurtje verzamelde 
iedereen zich weer bij de tafels 
voor het BC, hier werden de 
verschillende bakken met 



gevonden bodemdiertjes besproken. 
Wat hadden de kinderen gevonden: 
Spinnen, duizendpoten, miljoenpoten, 
slakken, pissebedden, larven van de 
kniptor, een pad en nog veel meer. 
 
Aan het einde hadden we een echte 
slakkenrace, wat was dat spannend zeg!  
Het was een zeer geslaagde middag en 
ook van ouders hoorden we dat ze veel 
geleerd hadden. Een groter compliment 
kun je bijna niet krijgen. 
Volgend jaar organiseren we 
waarschijnlijk wel 2 bodemdierendagen 

vanwege de grote belangstelling van 75 personen dit jaar! 


