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We hebben nog twee jeugdgroepen:
De Fladderaars voor  kinderen van 8-12 jaar 

E. fladderaars@gmail.com

NatureXplorers: voor de jeugd van 12+
E. naturexplorers@gmail.com

afdeling.ivn.nl/alphenaandenrijn

De Vlinders, kinderen van 4-8 jaar, komen 
op de tweede zondagmiddag van de 
maand bij elkaar (tijd: 14.00 – 15.45 uur). 
De ouders van de Vlinders krijgen 
ongeveer een week voor aanvang  van de 
activiteit Per email een uitnodiging  
waarop zij hun kind inschrijven. Als het 
weer het toe laat zijn wij met de kinderen 
zoveel mogelijk buiten. 
Met ca. 20 kinderen is de groep vol. De 
kinderen betalen € 2,50 per keer. Er is ook 
koffie/thee voor de ouders en iets te 
drinken voor de kinderen.

Zin om een keertje mee te doen, mail dan 
naar ivnvlinder@gmail.com en je krijgt zo 
snel mogelijk antwoord van ons.
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8 december – Fossielen
Fossielen zijn versteende resten van dieren of 
planten. Dit kan een afdruk zijn zoals een soort 
stempel in een steen. Of een fossiel ontstaat door 
verstening. Heb jij wel eens een fossiel gezien? Nou 
wij wel en als jij goed op straat kijkt zie jij de 
fossielen ook. En hoe weet je het verschil tussen een 
oude of een fossiele schelp? We gaan heel veel 
fossielen zien, voelen, onderzoeken en ontdekken in 
allerlei manieren en in veel vormen. 

12 januari – Ben jij een echte professor?
Professoren, hele wijze mannen, ontdekken van 
alles. Ook wij gaan met elkaar op ontdekkingstocht 
door allerlei proefjes uit te voeren? Welk proefje 
vind jij het leukst en het meest spannend? Wist je 
dat je thuis ook allerlei proefjes kunt doen? 

9 maart – Takkenwerk
Takken zijn altijd leuk. Je kan ze zoeken en gebruiken 
om te wandelen als een wandelstok. Je hebt 
kromme maar ook rechte takken. Soms zie je er een 
een monster in of een draak. Heb je al eens naar 
een oude boom gekeken? Dan lijkt het wel of de 
boom een gezicht heeft of dat de boom wortels 
heeft als oliefantpoten.

8 september - Waar zitten de zaadjes?
De natuur is heel slim en heeft allerlei manieren om 
zaden te verspreiden. Soms worden de zaden 
opgegeten, een andere keer blijven ze haken in de 
vacht van een dier of ze blijven drijven op het water. 
Eet jij zelf wel eens zaadjes? En welke dieren eten de 
zaden?  En wat kan je allemaal met deze zaden 
doen? En natuurlijk maken we er iets moois van.

13 oktober – Magische paddenstoelen
Zo zijn ze er, zo zijn de paddenstoelen weer weg. 
Soms staan ze in een (heksen)kring in het bos of 
groeien ze op oude bomen. Een paddenstoel is een 
schimmel. Ze hebben geen licht nodig om te 
groeien. Ze halen hun voedsel uit rottende planten.
Paddenstoelen zijn de vuilnismannen van de natuur. 
Zij ruimen het bos op.

10 november - Uilenballen pluizen
Heb je wel eens een uil gezien? Kan een uil goed 
horen en/of  zien?  Wat eet een uil allemaal? En hoe 
doet hij dat? We gaan met elkaar ontdekken wat 
een uil eet door een braakbal te pluizen. En dat is
heel spannend? En de botjes die je vindt, plak je op 
een plankje en neem je mee naar huis. 

. 13 april - Kabouterbos schoonmaken 
Elk jaar maken wij met heel veel plezier het 
kabouterbos schoon. Met elkaar verzamelen wij alle 
kabouters en huisjes. En we maken ze lekker schoon. 
Kapotte kabouters gooien we weg en we zetten weer 
nieuwe kabouters in het bos. Ook gaan we weer 
nieuwe was ophangen. Zo ziet het bos er weer “spic
en span" uit. 

11 mei – Verven met natuurlijke materialen
We verven zonder kwast, maar wel met takjes, riet 
en andere materialen uit de natuur. En de verf komt 
deze keer niet uit een potje of tube, maar is gemaakt 
van planten. 
Kom jij ook ontdekken hoe dit allemaal werkt en hoe 
je zelf met deze verf iets moois kan maken? Doe 
vooral oude kleren aan. 

15 juni – Trek de natuur aan
(afwijkende datum)
Veel kleding is gemaakt van natuurlijke materialen
zoals wol, jute, linnen of katoen.
Maar je kan je zelf ook aankleden met bladen en 
bloemen. We gaan eerst van alles zoeken en dan 
mag je zelf aan de slag om er zefls iets moois van te 
maken.


