
Wandeling Westvaart route Hazerswoude. 

Zondag 14 juli 2023 

Na een regenachƟg ,koude week was het zondag 14 juli een prachƟge dag om te wandelen. Wij hadden 
in de krant gelezen over de Westvaart route georganiseerd door IVN en dus ons opgegeven. Bij de start 
bij Jeu de Boer stonden de gidsen Ans v.d. broek en Kees `l Ami ons al op te wachten! 

Er sloten nog een aantal mensen aan. 

 

Kees vertelde dat hij veel wist over de planten en bloemen en Ans wist veel over de geschiedenis te 
vertellen. 

Daar is niets te veel over hun kennis gezegd, ze hebben ons veel verteld en laten zien, waar je anders 
nooit op let. Leuk ook wat Ans vertelde over straatnamen wat dat betekende zoals de Galgweg en het 
spookverlaat. 

Van de zeven watermolens die de polder droog moesten houden is er nog een over en wel de rode 
Wipmolen. Kees liet ons veel ruiken en voelen en zelfs proeven. 

 

We hebben echt genoten van de omgeving, de gidsen en hun verhalen. 

Zeker om nog eens mee te lopen en dat het ook nog graƟs was is heel bijzonder en laagdrempelig. 

Zeker een aanrader om de site in de gaten te houden. 



Afgesloten met een drankje en hapje bij Jeu de Boer 

Geschreven door: 

Marian Noorlander 

                                                          

 

 

 


