Fietstocht Bentwoud met appeltje voor de dorst.
zaterdag 29 juni 2024

Van af MC de Plataan is gestart met 20 deelnemers

Het geheim van de kaardenbollen in het Bentwoud ontrafeld.

Sonja de Jong (PReT) stond ons op te wachten bij de startplek, de Plataan, met een tas vol
appels en een blik met heerlijke koeken. Overgebleven van het VNG Congres dat op 22 en 23
juni plaatsvond op het ITC Terrein Boskoop/ Hazerswoude-Dorp. Door de tropische dagen
hadden burgemeesters/ wethouders wellicht andere trek om hun dorst te lessen. Tien
aanmeldingen voor deze fietsexcursie vooraf. Aanmelden is voor ons geen noodzaak meer, ooit
tijdens corona ingesteld. We laten ons zoals vroeger graag verrassen.

De eerste stop was bij de eerste bocht links. Daar steken tientallen kaardenbollen zo’n twee
meter boven het maaiveld uit. Je vindt er venkel, paarse morgenster en meer moois. De dader
van de flora vervalsing vertelde zijn verhaal. Het Bentwoud is recreatiegebied, door
mensenhanden aangelegd, waar de natuur haar plaats heeft ingenomen. Met de grote
kaardenbol is iets waardevols toegevoegd, speciaal voor putters en vinke

nabij de plas waar juffers en libellen massaal voorkomen. Er werden wat historische feiten over
het Bentwoud verteld, zoals de ligging van de kavels, deels noord/ zuid en deels oost/west.
Mireille wist de plek waar enkele bijenorchissen stonden. Helaas waren deze uitgebloeid, maar
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Konings had een foto gemaakt die geplaatst was in de Gouwe Koerier en dus was deze (op
papier) toch te zien. Mireille legde het verband uit van stikstof met korstmossen.



Paul Ruben wist een mooie verklaring van de wetenschappelijke naam van klein hoefblad,
Tussilago fanfare. Hij liet het merg van pitrus zien dat vroeger als (brand)pit werd gebruikt voor
verlichting. Niemand had een aansteker bij zich om het te demonstreren (gezonde groep). Even
er een discussie tussen Paul en Hans of de aangewezen plant een bosandoorn of
moerasandoorn was.

Hans van Dam demonstreerde rammelend waar de naam ratelaar voor stond.

Tientallen soorten planten werden in volle bloei gezien, waaronder veel vlinderbloemigen, zoals
klavers, wikke en lathyrus. Vogels waren deze keer schaars, het broedseizoen is zo goed als
voorbij. De focus lag deze keer vooral op de wilde flora. We zagen de schade aan bomen die de
wateroverlast niet hebben overleefd. Aan het eind van de excursie, bij het eten van de heerlijke
koeken, zag Wouter, een van de deelnemers, waarschijnlijk een hermelijn het pad over steken.
Die had zich wellicht schuilgehouden toen wij daar in de buurt liepen. Kort samengevat, een
excursie met een gouden randje.
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