
 
Wandeling door historisch poldergebied 

zo. 25 mei 2024 
 
Zondag 25 mei vertrokken we met een klein groepje voor een historische wandeling in het 
poldergebied vanaf de camping Polderflora. In het Bedelaarsbos brak de zon door en genoten we 
van de verhalen over de bedelaars die hier vroeger hun geld telden en overnachten. Door het mooie 
weer zagen we ook de Atalanta en het bont Zandoogje. Langs de waterkant leuke plantjes, zoals 
Waterzuring, Gele Lis en Valeriaan. Hier vertelde ik nog wat leuke weetjes over. Verder nog rode 
Klaver, Raapzaad en Vogelwikke. Op het Spijkerboor de geschiedenis van het ontstaan van het 
Slagenlandschap, Geriefhout/Pestbosjes en leuke verhalen over de koebochten en melkmeisjes.

 
 
 Op de Ridderzuring zagen we het Zuringhaantje en verderop de Vuurkever. We luisterden naar de 
kleine Karekiet, Tjiftjaf en Koekoek. Het vrouwtje van de Koekoek legt wel 10 tot 25 eieren in 
verschillende nesten. We vervolgde onze wandeling naar de Compierekade. Deze is aangelegd in 
1520 en werd in de volksmond ook wel Piereka genoemd. Hier maakt men op zondag in vroeger 
tijden graag een wandeling. Hij loopt door tot de Bonte Paal aan de Rijndijk. Boven ons zagen we 4 
Ooievaars zweven op de thermiek. Prachtig om te zien.

 
 
 We genoten ook nog van een bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk. Op het Rietveldsepad zagen 
we als kers op de taart nog een boerderij vol met nesten van de Huiszwaluw. Het was een heerlijke 
wandeling en meer dan de moeite waard. 
 
Ans van den Broek. 
 


