
1 
 

Natuurtocht Banholt 2023-04-21 
Bron 

Voetspoor 333 van Harry Boelen 

Deelnemers 

De groep bestaat vandaag uit 13 deelnemers 

Het weer 

Zonnig, 5-18 graden, matige wind 

De wandeling 

Vrij snel na het vertrek bij de kerk van Banholt komen we bij het kerkhof. Dat is best wel interessant: 

op alle graven staat hetzelfde type grafkruis.  

  

Als we dat bekeken hebben voert de route ons over veldwegen tot Terlinden. Vandaar loopt onze 

route parallel aan het fietspad richting Reijmerstok. Een omweggetje leidt ons naar de hoeve Puthof 

en het restaurant van Hans van Wolde. Zo te zien wordt er nog uitgebreid. Het is onduidelijk wat de 

uitbreiding behelst.  

  

Daarna gaan we snel terug de natuur in. Een mooi pad dat met wat bos en wat asfalt brengt ons naar 

Pesaken. Na genoten te hebben van een weiland vol met Pinkster- en Paardenbloemen beginnen we 

aan een langdurige maar afwisselende tocht langs de Gulp. Voorbij de Hoeve Karsveld wordt er 

geluncht.  
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Na de lunch volgen we nog een tijdje de Gulp. Er moet zowaar ook nog wat geklommen worden om 

dan onmiddellijk weer de Gulp op te zoeken. Als Slenaken in zicht komt is het tijd om weer richting 

Banholt te gaan. De ijskraam is tot verdriet van enkelen gesloten. Voorbij de Broekhofkapel nemen 

we de veldweg parallel aan de weg naar Gulpen.  

Langs deze veldweg staan enkele bomen met 

daarop zwarte zwammen. Het zijn zeker 

houtskoolzwammen. Margriet heeft 

uitgezocht dat het hoogstwaarschijnlijk 

Kogelhoutskoolzwammen zijn.  

 

Verderop moet er geklommen worden. 

Enkelen nemen daarvoor niet de veldweg 

maar het weiland ernaast in de hoop 

versteende inktvisarmen te vinden. Helaas 

hebben ze geen succes. De klim wordt 

voortgezet. Een veldweg tussen akkers voert 

ons naar Terlinden waar de vrij nieuwe (1960) 

Mariakapel onze aandacht vraagt. 
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De route gaat verder tussen akkers en weilanden. Een smal maar mooi paadje zorgt ervoor dat we 

precies aan het eind van de bebouwing van Terhorst komen. Vandaar leidt een mooi pad ons naar 

een smalle asfaltweg. Een bank langs deze weg nodigt uit tot even uitrusten. Maar we zijn nog maar 

minuten lopen op afstand van ons vertrekpunt.  

De meeste deelnemers gaan nog even genieten van een nazit. 

Deze wandeling is in deze tijd van het jaar om van te genieten. Veel bloesem, bloemen en 

vogelgezang maakt deze tocht tot een van de mooiste. 

 

Hieronder mijn waarnemingen. 
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