
18 oktober 2024 zijn de kinderen van groep 1-2 van de St. Jan op 
kabouterpad geweest.  
 
Via een speurtocht hebben ze van alles geleerd over de natuur: 
Hoe dik en hoog een boom is, hoe ver zijn wortels en kruin komen, hoe zijn 
bast voelt.  Ze hebben, liggend op de grond geluisterd naar de vogels en de 
stilte in de natuur.  
Ze hebben gezocht naar zachte dingen, verschillende soorten blaadjes  en 
boomvruchten.  
En natuurlijk heerlijk gewandeld in de natuur.  
Laten we dat vooral vaker doen! 
 
 


