
Kabouterpad groepen 1-2 van Bs. de Triangel. 
 
Op 5 november 2024 zijn alle kinderen van groep 1-2 van basisschool de 
Triangel in Leende, op Kabouterpad geweest. 
In kleine groepjes, maakten ze een wandeltocht door de wijk en plaatselijke 
volkstuin. Dit onder begeleiding van een hulpouder, 
 
De aandacht ging natuurlijk uit naar het zoeken naar de kabouters. 
Maar waar het eigenlijk om te doen was, was de natuur in de wijk. 
De kinderen hebben gekeken naar grote, dikke en dunne bomen, verschillen 
in de schors van bomen, een plantjesbingo gedaan, gekeken naar wind en 
wolken, (die er beide niet waren) gevoeld met de voeten en bewogen als 
dieren. 
 
Ook zijn we hartelijk ontvangen in de 
volkstuin waar we konden zien hoe ons 
eten daar gewoon groeit.(Met heel veel 
dank dat dit kon!!) 
De kinderen hebben genoten en zijn 
ook weer een beetje natuurwijzer 
geworden, tegenwoordig heel 
belangrijk!! 
 
Al met al een superleuke dag. 
 
 
 
 


