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Elk najaar gaan de groepen 1-2 naar het wandelpark 
om de veranderingen in het bos te bewonderen. Alles 
ruikt anders en ziet er ook anders uit. De bladeren 
krijgen een andere kleur en opeens zijn er heel veel 
paddenstoelen in allerlei vormen en kleuren. Het is 
ook veel stiller in het bos dan in het voorjaar als de 
vogels nog volop zingen.  
In de herfst zetten de kinderen hun zintuigen dus volop 
“aan”. Ze voelen, ruiken, kijken en luisteren naar alles 
om hen heen en gebruiken daarbij ook allerlei 

materialen uit de natuurbox op school zoals spiegeltjes, loeppotjes, lepels 
en bakjes. 
 
Groep 6 wandelt ook al jaren door het Herbertusbos, een stukje verder het 
bos in. De leerlingen fietsen samen via de Boschlaan naar de 
parkeerplaats en daar gaan ze wandelen. Onderweg komen ze allerlei 
gidsen tegen die de leerlingen iets meer kunnen vertellen over 
paddenstoelen, bodemdiertjes, het bos en de bomen. Maar ze gaan zelf 
ook op onderzoek m.b.v. van allerlei materialen. Voor hulp en vragen 
kunnen ze altijd terecht bij de schoolgids van het IVN. 
Er is altijd volop beleving en verwondering over wat ze allemaal vinden en 
waarom het allemaal zo belangrijk is in de kringloop van het bos. 
 
Groep 3-4-5 hebben dit jaar een 
“uilenbeschermer” op bezoek gehad. Iemand 
die alles weet van uilen!! Na de uitleg gingen 
de leerlingen “braakballen pluizen” om te 
ontdekken en te zien wat de uilen gegeten 
hadden. In het begin leek het een beetje een 
viezig karwijtje, maar gaandeweg werden de 
leerlingen steeds enthousiaster toen ze 
allerlei botjes, kaakjes, ribben en haren van vooral muizen vonden. 
Uiteindelijk kwamen ze tijd te kort.  

 
 
 
Groep1-2 maakten zich zorgen over het voedsel 
voor de vogels in de winter. Zij hebben heerlijke 
vogel-cupcakes gemaakt die ze mee naar huis 
mochten nemen. Wat zullen de vogels gesmuld 
hebben, want het zag er heerlijk uit!  


