
Vogelexcursie Vijlen 14-3-2026, 7 km 
Start: parkeerplaats bij De Koel, Pastorijweg Vijlen 

 

 

Eén keer per jaar hebben we een openbare vogelexcursie. Na het persbericht in de weekbladen 
waren er 5 aanmeldingen van niet-leden.  

De weersvoorspellingen waren niet goed. Het zou koud worden met regen en natte sneeuw en 
die voorspellingen kwamen uit. ’s Morgens vroeg regende het al flink en de afmeldingen 
druppelden binnen. Toch ging de excursie door, want we wilden onze gasten niet teleurstellen. 
Uiteindelijk startten we met 4 leden en 2 gasten. 

Wat ’s morgens vroeg nog regen was, ging over in sneeuw. Er vormde zich langzaam een wit 
laagje over weilanden en bomen. Het zag er mooi uit.  De vogels waren stil en de witte vlokken 
maakten het voor ons gevoel nog stiller. Alleen de zanglijsters waren actief.  



 

 



 

 



 

 

Bij het naderen van het bos was er ineens een gekwetter van jewelste, dat werd veroorzaakt door 
een grote groep koperwieken. Bij het bos ging het over een zeer modderig pad omhoog. We 
zakten tot onze enkels weg in “dr pratsj”.  

De sneeuwval werd minder en de vogels werden actiever. Zo zagen we roodborst, kool- en 
pimpelmees en hoorden we de glanskop, de tjiftjaf en heel even de zwartkop. We zagen grote 
bonte specht, boomklever en boomkruiper. We hadden hem al verwacht, de vuurgoudhaan. Hier 
en daar een merel en een gaai. Een groepje vinken voor ons op het pad en daar was de 
winterkoning eindelijk ook. Toen we het bos verlieten was het droog en de sneeuw verdween 
langzaam. Er zat nog een buizerd in de wijnplantage. Bijna bij Melleschet aangekomen lieten zich 
ook nog de kramsvogels zien. Uiteindelijk hebben we toch nog een heel lijstje aan vogels kunnen 
waarnemen.  

Waarnemingen: boomklever, boomkruiper, buizerd, gaai, geelgors, glanskop, grote bonte 
specht, grote lijster, heggenmus, houtduif, kauw, koolmees, koperwiek, kramsvogel, merel, 
pimpelmees, roek, roodborst, tjiftjaf, vink, vuurgoudhaan, wilde eend, winterkoning, zanglijster, 
zwarte kraai. 

Terug bij de auto’s wachtte ons nog een verrassing. Creatieve Gerrit had koffie meegenomen. Hij 
klapte zijn picknicktafeltje uit, die bestond uit een driepootkrukje met daarop een uitklapbare 
houten schijf met gaten voor de bekertjes en gleuven voor de lepels. Gerrit bedankt.  



 

 


