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Samengevat  
 
Een “heel erg nat” jaar, met minder vlinders en minder vlindersoorten dan vorige jaren, maar wel met 
meer bloemen in de bijenoase, een fijne groep hoveniers en een lijstje met geïnteresseerden voor het 
volgende seizoen.  De vrijwilligersgroepen van Stille Tuin en Vlindertuin hebben het hele jaar als één 
groep gewerkt, en in goede harmonie. 
 

Lentekriebels. 
Er was bij de start wat zorg over de bemensing dit jaar. Gelukkig lag er ook een plan om zonder verlies 

aan natuurwaarde en schoonheid het onderhoud flink te vereenvoudigen.  In de vlindertuin gaat het 

daarbij om stukken van de tuin (gecontroleerd) te laten verruigen, beplanting versimpelen en 

pareltjes van de tuin zoals vijvers, paadjes en zorg voor de bloemenweide voorop te zetten. In de stille 

tuin zijn aan het eind van het vorig seizoen wat grote struiken verdwenen/omgevallen en die plekken 

vragen aandacht. Als we ’s morgens beginnen “vragen we aan de tuinen” waar ze het meest behoefte 

aan hebben. De natuur vraagt, en wij reageren…. Zo hebben we het hele jaar samengewerkt.  

Het voorjaar begint met een grote schoonmaak. Dor materiaal verwijderen, snoeien van de 

vlinderstruiken en grasharken in de bijenoase. Wij zagen al citroentjes, een atalanta, dagpauwoog en 

zelfs een gehakkelde aurelia. Ook redelijk wat hommels en bijen. De eerste bloei van de fruitbomen is 

al voorbij (erg vroeg, eind maart!), en de pinksterbloemen (belangrijk voor de oranjetipjes) hebben 

hun kopjes al boven het gras uit gestoken.  

In mei zijn we druk in de weer geweest met bijenzwermen. Imkers bellen, wachten en van een 

afstandje toekijken. Een mooie kans om iets te leren over het gedrag van die dieren. Dit jaar was er 

een invasie van naaktslakken waardoor veel zaailingen al binnen een week weer verdwenen waren.  

Zomer 
Veel aandacht voor het verspreiden van de boodschap dat het heel “leerzaam, gezellig en 

aangenaam” is samen in de natuur te werken. En die bleek te door te komen. Het effect is 

dat we aan het einde van dit jaar een behoorlijk grote en gemotiveerde groep vrijwilligers 

hebben. 

De tuinen zien er prachtig uit! Mooie grassen en veel bloemen. Waar zo’n regenperiode al 

niet goed voor is.  Wel zijn daardoor al meerdere werkochtenden in het water gevallen. 

Bezoekers die tijdens onze werkuurtjes door de tuin lopen maken ons steeds attent op de 

schoonheid van dit plekje, iets waar we best wel trots op mogen zijn. 

 

De slakken groeien goed, de bijen zwermen, de mierenhopen komen op sommige plekken al 

boven de planten uit, maar de vlinders laten ons in de steek. 



 

Eind juni is de start van ons hooiseizoen. In de 

bijenoase doen we dat dit jaar heel selectief en zelfs 

handmatig; grassen wegmaaien/knippen en 

bloeiende planten beschermen.  

 

 

In juli was het ineens VLINDERFEEST in de tuinen : 

• Hogere temperatuur, opwarmplekjes voor de vlinders en bloei in de oase doen hun 

werk. In zowel Vlindertuin als Stille Tuin een explosie van vlinders. In de VT telden we 

op 1 buddleja zelfs 30 exemplaren (meest dagpauwoog, enkele Atalanta’s een 

gehakkelde Aurelia) in de ST op een hoge buddleja ook zeker 10 dagpauwogen, en dat 

was op 1 dag al meer dan de helft van de dagpauwogen van het hele jaar 2023! En 

ook nog vele bonte zandogen, (koevinkjes), enkele Koolwitjes en geaderde witjes. 

(Maar helaas geen vlinderteller in de buurt…..) 

• Ook nog een mooie kever gespot vorige week op de scabiosa in de ST. Een 

penseelkever.  

     
De stemming is opperbest. Alle tuinders zijn blij in de tuin en mensen die door de tuinen 

lopen geven ons voortdurend complimenten over de schoonheid en sfeer die daar hangt.  

Daar doen we het ook voor! 

In augustus hebben we redelijk veel bloemzaad geoogst en een deel daarvan al vrij snel 

gezaaid (“planten hebben geen potjes en laten hun zaad 

gewoon vallen”); een ander deel is veilig opgeborgen tot 

begin 2025.  

 

 

 

 



  

 

En toen was het oogsttijd. Nog niet eerder hebben we pruimenjam (kerspruim) gemaakt van 

“eigen boom” maar dit jaar was de pruimenoogst overvloedig. Takken braken zelfs af onder 

het gewicht van de vruchten. Emmers vol meegenomen en nog ruim voldoende laten liggen 

voor de vlinders en andere insecten. 

 

Herfst  

In september is bij het weghalen van de tuinafvalhoop net buiten de Vlindertuin een 

egelnest met drie jongen bloot komen te liggen. We hebben het nest deels afgedekt en met 

takken extra beschermd…. Hopen maar dat ze het overleven. Verder is alle rijpe compost in 

de tuinen verspreid en is de verse compost van 2024 een laatste keer omgewerkt.  

In een composthoop troffen we al een neushoornkever aan (winterslaap), de paddenstoelen 

komen uit de grond, de kikkers en padden worden steeds trager en de amberboom is dit jaar 

helemaal rood verkleurd. Als laatste project zijn in oktober nog voorjaarsbollen gepoot 250 

Scilla Siberica, 100 Spaanse hyacinten, 25 kievitsbloemen. Afwachten of ze zich willen 

uitbreiden. In het vroege voorjaar (2025) gaan we er ook bosanemonen en 

voorjaarshelmkruid poten als aanvulling op onze collectie stinzen-planten.  

 

En eind oktober vertelde de tuin ons: “Bedankt, en nu wil ik graag rust. Tot maart volgend 

jaar.” 
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Pieter, Servie, Wim, Winnie (En Frans voor de bosmaaier en de zeis)  


